
 
 
                                                                             Zo blijven dan geloof, hoop en liefde……Paulus van Tarsus 

 

IN DE LEERSCHOOL VAN HET GELOOF 

In de Nieuwsbrief van 7 april is een kort, maar veelzeggend stukje te lezen over wat een gastheer of – 

vrouw zoal kan meemaken. Het is zomaar een voorval dat voor veel vrijwilligers in de Herberg heel 

herkenbaar is. In dit werk kan het gebeuren dat je door onervarenheid zomaar in je eigen 

vooroordelen trapt en dat er een collega is die je liefdevol gerust stelt. Een grote luidruchtige man 

blijkt gewoon iemand te zijn die zijn verhaal kwijt wil. Hoe wil je het hebben?  

Omzien naar elkaar is een kunde die je kunt leren in de Herberg. Het is een diaconale houding die 

groeit in de weerbarstigheid  van de praktijk van het leven, waarin kwetsbare mensen hun plek 

zoeken. Het Woord krijgt gestalte in de praktijk van iedere dag: het geloof schiet wortel in de hoop 

dat ondanks alles de liefde overwint, een liefde die uiteindelijk iedereen ten deel zal vallen. 

In de Herberg gebeurt een hoop! Er worden maaltijden verzorgt voor jong en oud.  

Inwoners van Apeldoorn die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben kunnen in de Herberg hun 

briefadres hebben, waardoor ze in aanmerking kunnen blijven komen voor een uitkering en/ of 

toelage. En voor al die mensen heeft de Herberg ook nog een spreekuur waar ze met hun hulpvraag 

terecht kunnen. 

Er zijn bak- en creaochtenden waar mensen hun kunsten kunnen botvieren op het maken van leuke 

of lekkere dingen. En er is de onvolprezen naaiclub “Maak er wat van.” 

Ook is de Herberg een erkende werkplek voor mensen die er hun stage willen doen. 

Het inloophuis 

De bezoekers van de Herberg zijn zeer divers. Het gaat om mensen die behoefte hebben aan sociaal 

contact, waaronder ook mensen die dak- of thuisloos zijn of mensen met medische of sociale 

problemen. 

Om al die mensen heeft de Herberg vrijwilligers nodig en gelukkig zijn er al tientallen vrijwilligers, 

maar we zitten graag ruim in ons jasje en zoeken nog meer mensen. 

De christelijke achtergrond die veelal aanwezig is bij onze vrijwilligers wordt door de bezoekers van 

de Herberg veelal als een meerwaarde gezien en ervaren. Het gaat om dat luisterend en begrijpend 

oor; om aandacht met een kop koffie en indien gewenst, een advies of een verwijzing. 

Vrijwilligers worden in de Herberg door de beroepskrachten ondersteunt door inhoudelijke coaching 

en intervisiebijeenkomsten. Mocht een gesprek met een bezoeker toch te ingewikkeld worden dan 

kunnen zij, wanneer gewenst, het gesprek over nemen. 

Dankzij de liefde, tact en wijsheid van de vrijwilligers, de ondersteuning en inzet van de 

beroepskrachten en de gezelligheid en levendigheid van de bezoekers is de sfeer in de Herberg vaak 

gemoedelijk en ontspannen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde! 

Bas Stigter 


